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Door: Marjolein Lokhorst

‘Het wordt pas echt
interessant als je begrijpt
wat je aan het doen bent’

Marjolein Lokhorst werkt als speltherapeut
bij STWT en heeft zich gespecialiseerd in het
traumasensitief lesgeven bij de
nieuwkomersgroepen. Twee jaar geleden
ontwikkelde ze een toolkit voor
leerkrachten die werken met
getraumatiseerde leerlingen, met daarin
honderd praktische activiteiten die zonder
al te veel voorbereiding door de leerkracht
uitgevoerd kunnen worden in de klas, die
stress-reducerend werken. 

‘Tijdens mijn master Speltherapie heb ik
mij verdiept in trauma bij kinderen en hoe
dat van invloed is op het cognitieve
functioneren van het kind. Terwijl ik op
vrijdagen in de collegebanken leerde dat
trauma bij kinderen kan zorgen voor
verminderde leerresultaten zag ik de rest
van de week op de basisschool waar ik
werk precies die doelgroep in de
nieuwkomersklas. Dat was enorm
confronterend.’

Kon je je nieuw verworven kennis al snel
inzetten bij die doelgroep?
‘Ik las en leerde zóveel in mijn lesboeken 
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‘Natuurlijk zijn er al tig boeken geschreven
over traumasensitief lesgeven. Maar wat ik
miste waren opdrachten, activiteiten, die je
in 1 seconde uit je mouw kunt toveren. Juist
omdat lesgeven aan deze doelgroep nooit
volledig valt te plannen in een agenda. De
groep, of een individuele leerling, kan ineens
iets vragen waar jij in je planning geen
rekening mee gehouden hebt. Dan wil je niet
een boek hoeven openslaan en op zoek te
moeten naar de juiste opdracht, dan ben je
gebaat bij een hands-on methode. Zoals
deze glimmende kaartenbak, geordend met
gekleurde tabbladen. Op iedere kaart staat
een activiteit die direct in de klas uitgevoerd
kan worden, met de tijdsduur erbij en je
hoeft er niets bij voor te bereiden. Maar waar
ik het meest trots op ben zijn de
achterkanten. Op iedere kaart kun je op de
achterkant lezen waarom deze activiteit
werkt. Een stukje psycho-educatie voor de
leerkrachten, om zo nog krachtiger hun
leerlingen te kunnen begeleiden. Want het
wordt pas echt interessant als je begrijpt wat
je aan het doen bent’

en in onderzoeken dat het in mijn hoofd
soms een wirwar werd, en dat ervaarde ik
niet als heel constructief. Ik kreeg het
moeilijk voor elkaar deze opgedane kennis
om te zetten in praktische zaken. Dat
frustreerde vervolgens ook weer, want wat
hebben die leerlingen er aan dat ik niet tot
handelen kom? Voor hen is het zaak dat ze
zo snel mogelijk meer rust in hun hoofd
kunnen ervaren. Om binnen hun window of
tolerance te komen, want alleen dáár ben je
in staat om echt dingen in je op te kunnen
nemen, oftewel: te leren.’

Afbeelding: window of tolerance. 
Personen met trauma bevinden zich vaker en 
sneller buiten de optimale window (in deze
afbeelding de ‘optimal arousel zone’
genoemd)

Terwijl Marjolein lekker doorratelt over de
kinderen in de nieuwkomersgroepen die
iedere dag met een bus vanuit het COA in
Amsterdam-Zuidoost naar Nieuw West
reizen om naar school te gaan, en hoe
ingewikkeld en traag de hulpverlening
soms op gang komt, en hoe dat allemaal
zorgt voor verspilling van kostbare tijd in de
schoolcarrière van die kinderen, zet ze haar
toolkit op tafel. 
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Door: Brigitte Brijbag

EigenWijsheid
Acedemy

Waaghalzen

Mijn droom is dat alle kinderen
kennismaken met hun EigenWijsheid in
de basisschoolperiode. Het
basisonderwijs is een belangrijke fase in
de ontwikkeling van een kind. Het draait
in het onderwijs nog veel om cognitieve
vaardigheden, terwijl het de innerlijke
wereld vaak wordt overgeslagen. Op
latere leeftijd lopen mensen daardoor
vaak tegen problemen aan.

Ik denk dat we veel problemen voor
kunnen zijn door kinderen al jong te
leren wat hun EigenWijheid is. Dat ze
leren stil te zijn en te voelen. Bewust
keuzes kunnen maken. In verbinding zijn
met zichzelf en elkaar. 

Ik heb meerdere trainingen gevolgd en
ben er nu klaar voor om mijn kennis door
te geven. Tot nu toe heb ik de kinderen
van mijn klas kennis laten maken met
hun EigenWijsheid dmv mindfulness/
massage en bewustwordings lessen. 

Podcasts met meditaties
Werkbladen met korte oefeningen
om in te zetten in de klas
Handleiding voor leerkrachten om je
eigen wijsheid te ontdekken
Ouder (en kind) bijeenkomsten
Een app
Een online training 

Nu wil ik EigenWijsheid delen met mijn
collega’s en zo de kinderen bereiken.
Mijn grootste obstakel om dit verder uit
te werken is: Tijd creëren, dit blijft
iedere keer weer een uitdaging.

Wat biedt het Eigenwijs academy? 

Ben jij zo nu en dan je innerlijke kompas
kwijt? Of heb je praktische vragen: hoe
vlieg je bepaalde issues op het werk
mindfuller aan? Ik help je om inzicht te
krijgen en te reageren vanuit de
mindfulness principes: mild, open,
vriendelijk, niet oordelend en
accepterend. Mindfulness op school
geeft het onderwijs pedagogisch en
didactisch een boost. 

Neem contact op voor een
EigenWijsheid training op maat.



Door: Marit Nierop, Shannon Debevere & Lisa-Marije Braaksma

Een buddy ben je niet voor even, buddy's
ben je voor het leven

September, 2023Waaghalzen

Iedere week interviewt de Telegraaf
Amsterdammers met een orgineel initiatief.
Deze maand staat in het teken van het
onderwijs. Saskia de Ridder gaat in gesprek
met de drie grondleggers van het bekende
buddy-systeem. 
 
Het is prachtig weer buiten. Ik zit op het
terras aan het strand van Bloemendaal, één
van de favoriete plekken van de meiden.
Hoewel de drie leerkrachten hier ook graag
komen voor ontspanning, ontstaan er vaak
geweldige ideeën met het zand tussen de
blote tenen. Zo ook het buddy-systeem,
vertelt Lisa-Marije even later als zij
aangeschoven zijn. 

 
‘Ik denk dat het zo'n vijf jaar geleden is’
vertelt Shannon. ‘We werkten toen nog alle
drie fulltime in groep 3 en hadden een
samenwerking om jaloers op te zijn.’ 
‘Zo'n samenwerking die je iedereen gunt,
weet je wel?’ vult Marit aan. 
‘Wel worstelden we met de overgang van
groep 2 naar groep 3. We hadden het idee
dit sterker neer te kunnen zetten en meer
te kunnen betekenen voor de kinderen. We
overwogen zelfs een combinatiegroep 2/3
te starten.’ Zegt Lisa-Marije lachend tegen
de andere twee, die nu meer vriendinnen
zijn geworden dan collega's.

De drie besloten zich aan te melden bij de
Waaghalzen en een uitdagend project aan
te gaan. De focus werd echter al snel
verlegd van groep 2/3 naar de gehele
school, legt Marit uit. 
‘Vroeg in ons traject kwamen we erachter
dat alle jaarovergangen wel een boost
konden gebruiken. Regelmatig kwam het
voor dat een groep geweldig draaide bij de
ene leerkracht, en compleet uit de band
sprong bij de ander.’ 
‘Vreemd, want we hebben een school met
geweldig sterke leerkrachten. We hebben
enorm veel diverse expertises in huis en
zijn een school die constant wil
ontwikkelen. Toch ontbrak het ergens aan’
vertelt Shannon.

Het buddy-systeem werd geboren: een
systeem waarbij je met- en van elkaar leert.
Het buddy-systeem bestaat uit een cyclus
van vier stappen. Twee gekoppelde
teamleden doorlopen deze stappen
gedurende het schooljaar. Hierdoor worden
kwaliteiten gezien, intervisie ingezet en er
wordt gericht om hulp gevraagd.

‘Bij mij viel het kwartje toen ik thuis aan het
bloemschikken was’ zegt Lisa-Marije.
‘Eigenlijk geven wij ieder kind ons eigen
boeket aan aanbod mee. Mijn boeket bevat
bijvoorbeeld prachtige tulpen, maar die van
Shannon kleurrijke dahlia's. Hoe mooi is het
als je de kinderen iets van beide mee kunt
geven en een zo gevarieerd mogelijk boeket
samenstelt?’

‘In de school is er hierdoor een nauwe
samenwerking ontstaan’ vertelt Shannon.
‘Openheid, eerlijkheid en vertrouwen waren
hiervoor een echte voorwaarde. Ook hadden
we zonder de draagkracht van het team dit
systeem niet zo goed kunnen
implementeren. Ik had niet durven dromen
dat het zo’n succes zou worden.’
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Lisa-Marije pinkt een traantje weg. ‘De
hormonen’ zegt ze, terwijl ze trots over haar
zwangere buik aait. Zij verwacht inmiddels
een derde kind. ‘Wijt het maar aan de
hormonen’ reageert Shannon lachend. ‘Maar
zelfs wij zijn emotioneel als wij denken aan
de impact die het buddy-systeem heeft
gehad op onze leerlingen. Ieder kind heeft
een geweldig groot en uniek boeket dat
dagelijks groeit. En daar zijn wij samen
verantwoordelijk voor.’ 

Ik laat de meiden met een cola-zero in hun
hand achter, proostend op de fantastische
ideeën die ongetwijfeld nog op dit terras
zullen ontstaan. Dit is zeker niet het laatste
wat we zullen horen van dit drietal. En
stiekem kijk ik nu al uit naar hun volgende
project.

En dat het een succes is, mag duidelijk zijn.
De Horizon kampt de afgelopen jaren
nauwelijks met vacatures. De huidige
teamleden werken nauw samen en hebben
veel ruimte om zich te ontwikkelen tijdens de
buddyweken. Hierdoor willen zij graag aan
de Horizon verbonden blijven. 
'Wie de Horizon zegt, zegt het buddy-
systeem' vertelt Marit trots. ‘Het is zo’n groot
begrip geworden bij ons in de school. Van
groep 1 tot en met groep 8 vindt overleg en
samenwerking plaats. Wekelijks worden er
masterclasses gegeven om kennis en
expertises te delen. Ik zie mensen dagelijks
groeien in zelfvertrouwen omdat zij nu weten
waar hun krachten liggen én deze optimaal
benut worden.’ 
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Door: Heidi de Vries

Hoe een mandarijntje leerlingen uit de kuil helpt:
het verhaal achter de mandarijn-leerkuil

Waaghalzen

In veel klassen zie je hem hangen: de
mandarijn-leerkuil. Een populaire
afbeelding van een leerkuil met
mandarijntjes die de verschillende stappen,
gedachten en emoties laten zien die
leerlingen ervaren als ze iets moeilijks
leren.

De mandarijnleerkuil is ontworpen door
Heidi (34), onderwijsadviseur bij Het ABC.
In 2022-2023 was ze één van de
waaghalzen van STWT, een netwerk van
onderwijsverbeteraars die hun eigen
ideeën uitwerken. Ze ontwierp de
mandarijn-leerkuil, een visuele methode
om leerlingen te motiveren en te
begeleiden bij het leren. Haar creatie wordt
steeds populairder op scholen in
Nederland en daarbuiten.

Het begon als een tekening die Heidi
samen met een leerling maakte, die met
haar partner werd omgezet in een grafisch
ontwerp. Heidi schreef er een veelgelezen
artikel over voor de krant van de Nationale
Onderwijsweek, en deelde de afbeelding
met honderden mensen.

“Ik had niet verwacht dat het zo zou
aanslaan. Deze leerkuil bleek zo
herkenbaar: Het laat zien wat kinderen
voelen en denken als ze iets moeilijks
aangaan. De stappen naar boven geven
concrete aanwijzingen om verder te
komen.”

Maar Heidi ging verder. Ze heeft niet alleen
anderen geholpen om uit de leerkuil te
komen, maar ook zelf ervaren hoe het is
om erdoor te gaan. Toen ze meer
materialen wilde maken, moest ze haar
eigen tekenvaardigheden aanspreken.

“Ik was niet zo zeker over mijn eigen
tekenkunsten. De leerkuil was deels
getekend door een leerling, en nu moest ik
het zelf doen. Ik wilde geen botje worden
(onderin de leerkuil blijven – red.), dus heb
de ‘even pauze’ en ‘nog een keer proberen’
– stadia erg vaak doorgemaakt.”

Gelukkig gaf Heidi niet op. Ze ontwikkelde
steeds meer materialen die aansluiten bij
de leerkuil: een motivatietrap, executieve
functieplaat en frustratiethermometer.
Allemaal met mandarijntjes in de
hoofdrol. De materialen worden op steeds
meer scholen ingezet.

“Het mooiste is als ik op scholen kom en
een mandarijnplaat dan al ergens hangt…
Dat geeft me zo’n voldoening! Ik ben blij
dat ik iets heb gemaakt wat zoveel
mensen zo goed kunnen gebruiken.”
Heidi is nog lang niet klaar met haar
mandarijn-ideeën. Ze is bezig met nog
meer praktische hulpmiddelen en een
heus mandarijn-leerkuil-werkboek. Het
waaghalzen-project was voor haar een
geweldige kans om haar idee verder te
ontwikkelen, haar enthousiasme te delen
en te leren van anderen.

“Het waaghalzen-traject gaf me een
vliegende start. Ik ben erg dankbaar dat ik
heb mee mogen doen. Het was zo
waardevol om de ruimte en begeleiding te
krijgen om je eigen idee uit te kunnen
werken. Het smaakte naar meer, en dat
komt eraan!"



Uitdagend
onderwijs op de
(kwaliteits)kaart!
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Professionalisering is hot in
onderwijsland. Het belang van goed
(na)geschoolde leerkrachten wordt op
allerlei terreinen nageleefd. Goede
trainingen en studiedagen zijn daarin
noodzakelijk. Leerkrachten worden
geïnspireerd en krijgen handvatten voor
in de praktijk, Kennis wordt opgefrist en
verdiept. Maar het levert vaak ook een
vraag om duidelijkheid op: ‘Nu zijn we
enthousiast, maar wat spreken we nu
precies af?’ ‘Ik wil hier wat mee, maar hoe
gaat het hele team dit nu doen?’ ‘Ik weet
weer wat ik ga doen in mijn klas, maar
we krijgen ook drie nieuwe collega’s, hoe
krijgen we die mee?’

Dit is de reden dat Marleen van Beek,
onderwijsadviseur bij het ABC, het liefst
ook de dag ná een training of studiedag
langs zo willen komen. ‘Wat een gemiste
kans is het als je een team ongelofelijk
geïnspireerd achterlaat zonder dat er
aandacht is voor de keuzes die nodig zijn
om die inspiratie op de lange termijn
vast te houden.

Naar aanleiding hiervan begon Marleen
in 2022 met haar Waaghalzen-idee. ‘Als
een (school)team gezamenlijk visie en
beleid ontwikkelt op een bepaald
onderwerp, werk je aan een robuuste
basis. Met een gedeeld en zichtbaar doel,
kun je echt bouwen aan kwaliteit’.
Marleen wordt zichtbaar enthousiast als
ze dit verteld: ‘Dit betekent aan het begin
stilstaan als je het liefst vooruit wil,
nadenken over de voorwaarden van je
doel en prioriteren wat aandacht krijgt.
Ook betekent dit samenwerking tussen
teamleden, een specialist en directie.
Naast dat er kennis, inspiratie en een
professionele cultuur is, worden
afspraken en kennis ook ingebed in de
structuur van een school. Alleen dan kan
er op de lange termijn duurzaam aan
kwaliteit worden gebouwd.’

Het bijzondere is dat scholen vaak wel
investeren in een eenmalige kennissessie
of training. Maar in het beleid maken en
ontwikkelen, zoeken ze het vaak zelf nog
uit. Om scholen hierin te helpen heeft
Marleen in haar Waaghalzenjaar ‘Expeditie
Begaafdheid’ ontwikkeld. Dit is geen ‘kant-
en-klare methode’ of een ‘beleidsstuk-op-
een-presenteerblaadje’. Als team blijf je
zelf aan zet en ga je met collega’s op zoek
naar doordachte keuzes en realiseerbare
doelen rondom het thema begaafdheid,
differentiatie en uitdagend onderwijs. De
activiteiten tijdens de expeditie zijn
opgezet vanuit het hogere-orde-denken,
waarmee ze een spiegel van de
opdrachten zijn, die leerkrachten in hun
verrijkingsonderwijs vragen van hun
leerlingen.

Aan het einde van de expeditie heeft het
team een kwaliteitspakket wat staat. Zo is
er een gezamenlijke koers uitgezet en zijn
er kwaliteitskaarten ontwikkeld rondom
thema’s als stimulerend signaleren,
compacten, verrijken en leergedrag. Met
het kaartenpakket worden keuzes in de
structuur van school verankerd, zodat
daarna alle aandacht kan naar rijker
onderwijs voor hun (begaafde) leerlingen.

Marleen heeft inmiddels tientallen scholen
meegenomen op expeditie. De reacties
zijn enthousiast, niet alleen vlak na het
traject. ‘Het maakt mij uiteindelijk niet uit
wélke kant een school uitgaat, maar wel
dat ze dit doordacht aanpakken, zodat de
school en daarmee de leerlingen een stap
verder komen in hun ontwikkeling. Ik ben
blij dat ik daar met Expeditie Begaafdheid
een bijdrage aan kan leveren.’

Door: Marleen van Beek
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Door: Lorenzo Beers

Zien en gezien worden

Waaghalzen

Mijn deelname aan Waaghalzen hing
meer samen gevoel dan met verstand. Ik
was recent officieel opgesteld als
directeur van het stafbureau. Een functie
die ik daarvoor informeel vervulde.
Vanuit teamleden kreeg ik steeds vaker
vragen als: “Waar ben ik van?”. “En wat
doet mijn collega dan?”. “Weet heel STWT
dat van ons?”. Ik beschouwde dat als een
informatievraagstuk. Het
Waaghalzentraject was voor mij een
manier om dat projectje “effe” en met
wat “structuur” aan te vliegen.

Mijn droom achter dat project was om
een werkomgeving te creëren waarin
iedereen zich gehoord en gezien voelt. Ik
wilde graag meer verbinding creëren
tussen collega's en bijdragen aan een
positieve werksfeer. Het was voor mij
belangrijk om een omgeving te creëren
waarin mensen zich veilig voelen om
zichzelf te zijn en waarin er ruimte is voor
persoonlijke ontwikkeling.

Ik realiseerde me al snel dat er een gat
zat tussen mijn structuurproject en mijn
cultuurdroom. Het oorspronkelijke idee
om de droom gerealiseerd te krijgen
met een veredeld smoelenboek ging
snel overboord. Tijdens een
middagwandeling rees ineens de vraag:
“Wanneer voel ik mezelf gezien?”.
Gevolgd door: “Waar ben ik eigenlijk
van?” en “Weten de mensen om me
heen dat eigenlijk wel?”. Het antwoord
van binnen was steeds: “Geen idee”. Dat
voelde behoorlijk verontrustend. In de
eerste plaats omdat ik me bewust werd
van iets waar ik het antwoord niet op
wist, en dat mag niet van mezelf.
Daarnaast omdat ik me realiseerde dat
ik mijn team de antwoorden niet kon
geven als ik ze voor mezelf niet eens
had.

Wat volgde was een proces waarin ik
begon uit te werken wat mijn functie
precies inhoudt en welke taken en
verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gaandeweg ging ik gesprek met mijn
leidinggevende en collega’s en kreeg ik
waardevolle input. Bij andere
onderwijsorganisatie onderzocht ik hoe
het daar was geregeld. De lessen die ik
leerde nam ik mee terug en verwerkte
ik tot een beknopt profiel. Ik wist ineens
waar ik van was! Dat deed iets met me.
Voor het eerst had ik niet alleen scherp
waar ik van was, maar tegelijkertijd ook
waar ik van wilde zijn. Omdat ik
gaandeweg andere mensen had
betrokken was ook voor hen steeds
duidelijker geworden. Ik was er blij.
Toch voelde ik me nog niet helemaal
gezien.
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Als ik gezien wil worden moet ik me ook
laten zien, overwoog ik. Op basis van mijn
kersverse profiel begon ik 360 graden
feedback uit te vragen. Dat was
superspannend. Op de dag dat ik de
uitslag kreeg maakte dat gevoel van
spanning ruimte voor een gevoel van
voldoening, erkenning en trots. De
waardering werkte relativerend voor mijn
zelfkritische houding. De kritische noten
maakten dingen die ik al wist, maar lastig
onder woorden kon brengen, concreet en
opvolgbaar. Op een studiedag met het
team deelde ik mijn verhaal en aanpak als
voorbeeld. Die ervaring voelde kwetsbaar
en opluchtend. De reacties opbouwend en
bevestigend. Ik voelde me gezien.

Ineens realiseerde ik me dat het goede
voorbeeld geven belangrijker is dan
iedereen van antwoorden voorzien. Dat ik
me gezien voel als gevolg van mijn eigen
proces in een samenwerking met anderen.
Dat leiderschap soms betekent dat je
mensen daarmee op weg helpt en het niet
voor ze invult, ook (of misschien juist) als
dat ongemakkelijk is. Deze lessen
en meer zijn nu geen project meer, maar
deel van mijn werk. In het team zie ik nu
dat men op vergelijkbare manieren aan
het ophalen en verduidelijken is. We
maken meer ruimte voor verbinding met
elkaar en werken langzaam toe naar de
cultuur die we nastreven. In de
samenwerking met de scholen is er steeds
meer focus op het vaststellen van
gezamenlijke doelen en verwachtingen aan
elkaar. Steeds een stapje verder dus. En
misschien over een tijdje -als daar dan
behoefte voor is- toch nog een
smoelenboek.

Ik kijk terug op een jaar waarin ik mezelf
voornam om de wereld om me heen te
veranderen, maar uitkwam bij mezelf. De
innerlijke psycholoog peinst of die vele
vragen aan het begin en de aanleiding
waren soms een onbewuste interne
beleving representeerden. De pragmaticus
vraagt zich af of het ertoe doet. Een nieuwe
stem van de dromer zegt; Lets go!
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Hallo allemaal,

Ik ben Berna Korkut, en ik voel me vereerd om mijn verhaal met jullie te delen. Al 14
jaar lang werk ik met ontzettend veel plezier als juf in de bovenbouw bij STWT.
(Waarvan 4 stagejaren) Het onderwijs is voor mij een prachtige manier om mijn
steentje bij te dragen aan een betere wereld, want zoals Nelson Mandela ooit zei:
"Education is the most powerful weapon to change the world with."

Maar mijn passie en betrokkenheid gaan verder dan alleen het lesgeven. Ik ben ook
kindercoach en gebruik vechtsport als een manier om in contact te komen met
kinderen en jongeren. Het is fantastisch om te zien hoe deze combinatie van
coaching en vechtsport hen kan helpen bij het ontdekken van hun eigen kracht en
zelfvertrouwen.

Een andere grote liefde van mij is avontuur! Daarom heb ik twee keer met veel
plezier zelf als deelnemer mee gedaan met de Waaghalzen. De STWT staat er in mijn
ogen ondertussen bekend om dat innovatie en persoonlijke groei van het personeel
stimuleren en de Waaghalzen is daar een prachtig onderdeel van. Nu is het mijn
beurt om anderen te begeleiden in hun eigen expeditie van ontdekking en
vernieuwing! Ik maak graag kennis met je! Tot snel! 

Met mijn ervaring als juf, kindercoach en avonturier geloof ik dat ik de ideale mix van
vaardigheden heb om anderen te inspireren en te begeleiden op hun pad van
persoonlijke ontwikkeling.

Ik kan niet wachten om mijn wijsheid, moed en passie met jullie te delen, terwijl we
samen op reis gaan naar een betere wereld en een betere versie van onszelf. Laten
we samen het avontuur aangaan en elkaar motiveren om het beste uit onszelf te
halen.

Even voorstellen: Berna
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Hallo, mijn naam is Ansella en ik werk voor de stichting STWT op de
Einsteinschool en nu ook als expeditieleider van de Waaghalzen. Wat ben ik
dankbaar dat ik dit mag doen, want ik vind het echt fantastisch dat STWT dit
mogelijk maakt. Ik heb er heel veel zin om onderdeel te mogen zijn van het
groeiproces van anderen en zeker ook van mijzelf. 

Ik sta nu 18 jaren voor de klas, waarvan 6 jaren Speciaal onderwijs, ZMOK. Ik
begon ooit op de Goeman Borgesius als allereerste stageschool toen ik op de
Pabo zat. Mijn eerste baan als juf was in Amsterdam Noord. Daar bleef ik
plakken na mijn laatste stageplek. Ik heb ook de opleiding tot professioneel
aurahealer gevolgd en een opleiding tot kindercoach. Naast het lesgeven coach
ik ook volwassenen en kinderen. Voor de Einsteinschool heb ik mij laten
opleiden tot Montessorijuf. Ik hou ervan om steeds weer nieuwe dingen te
leren. Inmiddels heb ik veel kennis en ervaring opgedaan die ik graag wil delen. 

Ik kom oorspronkelijk uit Groningen en woon nu al 27 jaren in Amsterdam. Na
vele plekken in Amsterdam te hebben gehad,.woon ik nu al 13 jaren op IJburg,
samen met mijn 3 geweldige kinderen. Ik zou het leuk vinden om eens in real
life verder kennis te maken. Heel graag tot ziens!

Ansella

Even voorstellen: Ansella



Ben jij ook een Waaghals?
Meld je aan:

waaghalzen@stwt.nl


